
Orde van dienst Paasmorgen zondag 5 april 2026 in De Open Hof, 10 uur 
Liturgische kleur: wit 

 

Voorganger: ds. Carla Schoonenberg - Lems 
Muzikale leiding: Leo Lommers, mmv: Maarten Cheng op de tenor saxofoon 

Muziek`: Orgelbüchlein: Christ lag in Todesbanden, BWV 625  Joh. Seb. Bach 
 

Woord van welkom 
 

Terwijl de Tafelkaarsen worden aangestoken zingen we Lied 216: 1 – 3  Dit is een morgen 
1: Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2: Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3: Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en drempelgebed 
o: Onze hulp is in de Naam van de Opgestane  
g: de Levende, die hemel en aarde maakte,  
o: die ons roept bij onze naam  
g: en zijn Licht over ons doet opgaan.  
o: Leer ons uw stem te herkennen,  
g: open onze ogen voor uw Licht. Dat wij leven uit uw Licht!  
o: Laat ons bidden… 
Door Jezus Christus, onze Heer, 
g: Amen 
 

Aanvangslied 630: 1 – 4  Sta op! - Een morgen ongedacht   *Staande 
1: Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent' ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wond'ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

2: Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

 

3: Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

 

4: Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 

Groet: 
v: De Levende zij met u en met jou! 
g: Ook met u zij de Levende! 
 

Kyriegebed 
 

Glorialied 632: 1 - 3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
1: Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 

 

2: Waren wij dood door de zonde, 
verminkt en verloren, 
doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 



 

3: Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 

 

Zondagsgebed 
 

Afronding project ‘Locatie Jeruzalem’ met de Kinderdienst 
Zingen Projectlied en refrein: 

‘s Morgens bezoeken de vrouwen het graf, 
maar vinden daar Jezus niet meer. 
Als eng’len herhalen wat Hij heeft gezegd, 
dan weten de vrouwen het weer! 
Als Petrus het hoort, krijgt hij meteen haast. 
Ook hij vindt het lege graf en is verbaasd. 

Refrein:  Met deze verhalen gaan wij richting Pasen 
               en volgen de weg zoals Jezus toen ging. 
               Samen met Hem zijn wij onderweg, 
               wij volgen Hem tot aan een nieuw begin. 
 

Woorden over de Symbolische Bloemschikking 
 

Zingen: Lied 625: 1 – 3  Groen ontluikt de aarde 
1: Groen ontluikt de aarde 

uit het slapend graan, 
nu de zon de zaden 
roept om op te staan. 
Liefde staat op, 
wordt wakker uit de dood. 
Liefde draagt, als koren, 
halmen, vol en groot. 

2: Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 

 

3: Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 

 

Schriftlezing: Exodus 14, 9-14 NBV21 
 

Zingen: Lied 139 d Heel het duister is vol van luister 3x 
1: Heel het duister is vol van luister door uw licht, 

de nacht is als de dag net zo helder. 
 

Schriftlezing: Johannes 20, 1-18 NBV21 
 

Zingen: Lied 642: 1, 4, 8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft  
1: Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

4: Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

 

8: ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

 



Verkondiging  
 

Zingen: Lied 633: 1 – 5  De lichtvorst, de ontluisterde 
1: De lichtvorst, de ontluisterde, 

verheft zijn aangezicht, 
de zon die wij verduisterden 
breekt uit in stralend licht. 

2: De glorie van de dageraad 
verleent een hof zijn pracht, 
geweken is het rouwgewaad, 
de smartelijke nacht. 

 

3: Nu ons een licht is opgegaan, 
gewenteld onze steen, 
komen wij oog in oog te staan, 
niet langer dood-alleen. 

 

4: O teken dat zijn handpalm siert, 
zijn hartstreek en zijn voet, 
zijn onmacht heeft gezegevierd, 
de onschuld van zijn bloed.

 

5: De liefde toont zijn aangezicht, 
een zonnelied breekt aan, 
vandaag zien wij het levenslicht, 
de Heer is opgestaan. 

 

In Memoriam: mevr. A. Huijzers-Vermaas * We gaan staan 
Zingen: Lied 793: 3 
3: Bron van liefde, licht en leven, 

laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 

Gebeden 
 

Mededeling en collecten 
1e Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in India, 2e Kerkenwerk 

Slotlied: Lied 634: 1 en 2 U zij de glorie 
1: U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2: Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Wegzending en zegen 
 

Het Licht voor ons uit …… 
 

Muziek 
 
 
 


